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Ds. IT. Doornenbal (1909- 1975) blijft een mtngerende pet-
soon voor velen in ons land. Ruim veertig jaar geleden is hij
overleden, om precies te zijn op 16 april 1975, geboren en
begraven in Doorn. De afgelopen decennia zijn meerdere
boeken over hem verschenen, over zijn leven, zijn werk.
Veel heeft hij geschreven in de Veluwse Kerkbode, er wordt
gefluisterd dat zijn wekelijkse bijdragen het aantal abon-
“nees deed stijgen. Jarenlang werden zijn overpeinzingen
gretig gelezen. De ene keer stichtend dan weer als een bron
van vermaak of ergernis.
Enkele jaren geleden schreef ds. 1.C. den Ouden, hersteld
hervormd predikant over ds. Doornenbal: ‘Hij blijft boeien,
hij belichaamde de hervormde traditie: een betrokkenheid
op heel de kerk en heel het volk, zonder discussie over de fi-
nesses van het verbond en het aanbod der genade. Een veel-
zijdig begaafd man. De tijd van ds. Doornenbal lijkt lang
vervlogen. Je kunt heimwee krijgen naar die tijd.
Recentelijk verscheen er weer een nieuw boek. Blijkbaar
zijn ernog hier en daar geschriften van hem gevonden. Is er
dan nog enig nieuws over deze bekende Veluwse pastor te
melden? Deze uitgave bevat veertien nog niet eerder uitge-
geven overdenkingen of korte preken, gehouden bij de
voorbereiding (2); tijdens de bediening (8) en bij de nabe-
frachting (4) van het Heilig Avondmaal Om deze ‘Pennen:
vruchten' dichter bij de lezer te brengen, volgt van elk een
citaat:
Uit een voorbereidingspreek: ‘Als we ons voorbereiden op
-de bediening van het Heilig Avondmaal, komen er vragen

op ons af: Wie is waardig het Avondmaal te vieren? Wieen

wat zijn wij? Als de Heere met het licht van Zijn heiligheid
ons leven bestraalt, wat blijft er van ons over? Wat zal de

uitslag zijn van het Goddelijk onderzoek in een week van

voorbereiding, als Hij ons met Zich in het gericht betrekt?
Als Zijn oordeel gaat over ons hart en leven?’ (blz. 23). ,
Uit een preek tijdens de bediening van het Heilig Avond-
maal: ‘Het waren nog ongeoefende discipelen aan dat eet-
ste Avondmaal, vol zonde en ontrouw. Maar Hij wist heten
het stond Hem niet in de weg. Maar onderzoek uw hart. Bij
de twaalf discipelen was ook Judas. Maar hij moest heen-
gaan in de nacht, eer het Avondmaal gevierd werd. De zaak
is zo ernstig. Wij kunnen Hem nooit bedriegen, want Hij
kent ons hart. Maar wie iets van dat verlangen en begeren
naar Jezus kent in de nood van zijn leven, al is het ook nog
zo ellendig, die kome en hij is welkom! (blz. 65).

Uit een preek van nabetrachting van het Heilig Avond-
maal: ‘Mag het zo bij ons liggen: niets op aarde kan mij lus-
ten? Vandaag heeft de Bruidegom Zijn uitnemende liefde
en trouw verzegeld en in Zijn Avondmaal getoond: Tk voor
1. Hebben wij die liefde mogen ervaren, en mocht ze weer
branden in ons hart? Vurige kolen, vlammen des Heeren?
Dat kan nooit als dat Avondmaal alleen maar vormelijk is,
evenals alle plichten van de godsdienst.

Ook uit deze bundel blijkt weer dat het bij ds. Doornenbal
niet ging om de rechte leer als zodanig, maar om de bele-
ving ervan. De pastor van Oene kende de ernst van het le-
ven, hij was een man van bijzondere gaven, van de Heere
ontvangen.




